
 
Lanen 28,  
 
Ooit de rijwielzaak en woonhuis van mijn schoonouders. 
Dit moet rond de oorlog geweest zijn. 
Geboren in Harlingen [1945] en er gewoond tot 1972. 
In mijn herinnering stond op de voorgevel van het pand aan de Lanen 28, met 
grote letters RIJWIELHANDEL geschreven. 
Verhalen van het verzet in de oorlog, waarvan mijn toenmalige schoonvader 
[Taeke Strandstra] deel uit maakte, waren talrijk. 
In zijn werkplaats werden onder het zgn. spelletje dammen / schaken, heel wat 
activiteiten en acties uitgedacht door de verzetsgroep. In diezelfde periode moet 
ook de damclub Excelsior [??] zijn opgericht. De handgeschreven 
oprichtingspapieren heb ik het verleden wel eens gelezen. 
 
Zaterdag 10 september 2022 is er Open Monumentendag. 
Ook het monumentale pand Lanen 28 doet mee. 
Voor mij heel bijzonder om dit pand nu eens van binnen te zien. 
Samen met mijn buurman en vriend Jildert Munniksma, mocht ik bij u genieten 
van de mooie uitleg over de loge “ Deugd en IJver”, dat nu gehuisvest is op de 
Lanen 28. 
Jildert, zelf vrijmetselaar, had mij er veel over het vrijmetselaar zijn verteld. 
Maar nu ik het allemaal zelf heb mogen zien, had het oude pand geen verbinding 
meer met mijn verleden. 
Prachtig hoe het gebouw er nu uit ziet, met de tempel / werkplaats boven. 
De meeste indruk heeft de donkere kamer bij mij achter gelaten. 
Ken uzelf, voordat je iets kunt betekenen voor anderen. 
Ik was en ben onder de indruk van de invulling die de Vrijmetselaar geeft aan 
zijn overtuiging. 
Heel bijzonder dat we als mens dat “lichtje” voor onze medemens mogen zijn. 
 
Hartelijk dank voor de  mooie rondleiding en de aanschouwelijke uitleg over 
jullie mens-zijn in deze maatschappij. 
En… bedankt voor het blauwe boekje dat ik gekregen heb. 
 
Groet Rita Akkerboom 
dankbare bezoeker van de Open Monumentendag  
 
 


